
 

Geschiedenis DUTTA 
 
DUTTA is voortgekomen uit Hondenschool Anne Marie welke in 2005 is gestart in 
Groot-Ammers. Ik gaf al les bij een Kynologenclub vanaf 1995 met name in Behendigheid en 
Behendig Bewegen. Zelf trainde ik jarenlang GG met twee van mijn honden maar het 
werken met je hond los, lag mij meer. Een goede connectie met je hond is daarvoor cruciaal. 
Na verhuizing in 2010 ging de hondenschool verder in Rosmalen. In 2017 kwamen de 
opvang en de uitlaatservice erbij en ontstond er een soort hondencentrum aan de 
Rompertweg. Een trimsalon kwam ernaast in bedrijf. 
Vanaf 2020 zijn de shop en de webshop gestart. Met zeven mensen werkten we daar met 
heel veel plezier. 
Maar tijden veranderen en per 2025 sloten de opvang en de hondenschool. De webshop 
verhuisde naar het industrieterrein in Kruisstraat. 
De uitlaatservice loopt door tot op heden. 
Voor advies, privétraining aan huis en gedragstherapie is Anne Marie nog steeds 
beschikbaar. Of het nu gaat om een bepaald ras, kruising, asielhond of buitenlandse 
herplaatser, ik kan helpen om het leven van het baasje en de hond te verbeteren. 
 
 
 
 
 
Mijn verhaal 
 
Vanuit mijn liefde voor en connectie met honden is alles gestart. Het draait in mijn leven om 
het welzijn van de hond. Niet alleen voldoende uitdaging en aandacht maar ook goede 
voeding en verzorging. De hele hond is belangrijk en hoe die in zijn vel zit. 
Door mijn jarenlange ervaring met allerlei soorten honden, mijn opleiding en connectie met 
honden, kan ik vaak snel zien of er iets niet in orde is met je viervoeter en wat hij mogelijk 
nodig heeft. Mijn adviezen en trainingstips zijn goed onderbouwd en geven goede resultaten 
als ze opgevolgd worden. 
Aandacht en geduldig doorgaan met de juiste aanpak levert op termijn vaak zeer veel op 
voor de betreffende hond. Ik ben niet iemand van snelle oplossingen die mogelijk schadelijk 
kunnen zijn voor de hond. 
 
Zelf heb ik altijd honden uit een asiel gehad of honden overgenomen die bij de eigenaar niet 
meer goed op hun plek zaten. Door deze vrienden van verschillende rassen en kruisingen, 
heb ik veel geleerd over de hondentaal. Ik bedank dan ook mijn honden Kazimir (kruising 
Keeshond), Wiske (kruising Greyhound/ Border Collie), Kees, Frits en Kaydo (allen 
Schipperkes), voor hun hulp in mijn groei naar hondenkenner, trainer, kynoloog, therapeut 
en liefhebber van vele rassen. Zij waren en zijn mij ook tot steun bij het begeleiden van 
kinderen met autisme, mensen met angst voor honden en als voorbeeld voor de vele 
cursisten die ik in de loop van alle jaren heb mogen begeleiden. Ik weet als geen ander dat 
je nooit uitgeleerd bent op hondengebied. Nieuwe onderzoeken, inzichten en 
trainingsmethodes komen voorbij. Ik neem ervan mee wat bij mij past. 
 
 


